LAAT Uw KONINKRIJK KOMEN

Missionair werk gaat over goed nieuws delen. Jullie gaan
als team starten aan een week missionair werk. In het
aanwezig zijn, activiteiten organiseren, aandacht geven en
het voeren van gesprekken mogen jullie het goede nieuws
van en over Jezus Christus delen. In de evangelién wordt
het goede nieuws nauw verbonden met het Koninkrijk van
God. In Markus 1:14-15 staat wanneer Jezus met Zijn werk
start: ‘Het Koninkrijk van God is nabij, bekeer je en geloof

het goede nieuws! Aan de hand van zes invalshoeken

rondom het onderwijs van Jezus over het Koninkrijk

denken we samen na over het delen van het goede nieuws.

Dac1:

DAac 2:

DAc 3:

DE WAARDE VAN HET KONINKRIJK

Jezus brengt het Koninkrijk van God heel regelmatig ter sprake. Om het woord
‘koninkrijk’ goed te plaatsen, moeten we misschien wat moeite doen. Je denkt
misschien snel aan het koningshuis of aan ridders en kastelen van vroeger. Jezus
benadrukt voortdurend dat Zijn Koninkrijk om iets anders gaat. Het is niet van deze
wereld en tegelijkertijd toch weer wel. De vele momenten dat Jezus over het
Koninkrijk spreekt, geven aan hoe belangrijk Hij het blijkbaar vindt. Hij vindt het
belangrijk dat we de waarde van het Koninkrijk zien. In eerste instantie voor onszelf
maar juist ook gericht op het delen van het goede nieuws met anderen.

ZOEKEN NAAR HET KONINKRIJK

Met het Koninkrijk van God is iets bijzonders aan de hand. Jezus vertelt verhalen en
geeft voorbeelden om duidelijk te maken wat het Koninkrijk is. Daarnaast spreekt Hij
er concreet over maar lijkt het ook verborgen. Aan de ene kant is het Koninkrijk met
de komst van Jezus al gekomen maar wordt er ook over gesproken alsof het nog moet
komen. Het begrijpen en vinden van het Koninkrijk heeft daarom ook veel met zoeken
te maken. Daarom krijgen we ook de opdracht: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God!
Maar hoe moeten we zoeken?

DE GASTVRIJHEID VAN HET KONINKRIJK

Het Koninkrijk van God is een open Koninkrijk. In het leven van Jezus zien we Zijn
grote gastvrijheid en openheid naar mensen. Hij zoekt de plekken en mensen op die
niet voor de hand liggen. Het stelt vragen aan onze gastvrijheid en openheid richting
mensen. Wie zijn er welkom bij God en bij ons?



Het Koninkrijk heeft grote waarde. Tegelijk spreekt Jezus ook over de kosten van het
Koninkrijk. Het Koninkrijk vinden en eraan deelnemen is niet vrijblijvend. In Lukas
14:25-33 spreekt Jezus daar stevige woorden over. Het is geen vrijblijvende zaak.
Maar wat betekenen de woorden van Jezus in dit gedeelte? Wat zijn de kosten en hoe
moeten we daar precies mee omgaan?

Met ‘Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid’ wordt het gebed dat
Jezus ons leerde afgesloten. Het Koninkrijk heeft kracht. Nadat Jezus opstond uit de
dood gaf Hij Zijn leerlingen de opdracht om het goede nieuws te verspreiden. Zo
lezen we in het boek Handelingen hoe het geloof in Jezus zich verspreidde. Tot op de
dag van vandaag vindt het goede nieuws over Jezus Christus zijn weg door de wereld
en richting de harten van mensen. Dit heeft alles te maken met de bijzondere kracht
van het Koninkrijk. Wat is het geheim achter deze kracht?

Een belangrijk onderdeel van het gebed dat Jezus Zijn leerlingen leerde is ‘Laat Uw
Koninkrijk komen'. Jezus geeft aan dat het belangrijk is om herhaaldelijk te vragen om
de komst van het Koninkrijk van God. Het is belangrijk om goed te beseffen waarom
Jezus ons dit laat bidden. Het is namelijk niet alleen gericht op de toekomst. Het is
aan de ene kant een verlangen naar wat straks gaat komen, maar tegelijk ook het
verlangen dat de wereld van God in het nu zichtbaar wordt.



DE WAARDE VAN HET KONINKRIJK

INTRODUCTIE

Jezus brengt het Koninkrijk van God heel regelmatig ter
sprake. Om het woord ‘koninkrijk’ goed te plaatsen,
moeten we misschien wat moeite doen. Je denkt
misschien snel aan het koningshuis of aan ridders en
kastelen van vroeger. Jezus benadrukt voortdurend dat
Zijn Koninkrijk om iets anders gaat. Het is niet van deze
wereld en tegelijkertijd toch weer wel. De vele momenten

dat Jezus over het Koninkrijk spreekt, geven aan hoe
belangrijk Hij het blijkbaar vindt. Hij vindt het belangrijk dat we de waarde van het Koninkrijk zien. In
eerste instantie voor onszelf maar juist ook gericht op het delen van het goede nieuws met anderen.

ZINGEN
= OTH 50 - Looft de Here, alle gij volken
= OTH 223 — Aan Uw voeten Heer
= OTH 43 — De Heer regeert

BIDDEN

Zoek de stilte en bid met elkaar voor de leiding van Gods Geest. Vraag specifiek om inzicht in de
waarde van het Koninkrijk voor jezelf maar ook voor anderen.

LEZEN: MATTHEUS 13:44-46

In dit hoofdstuk in het evangelie van Matthelis wordt gesproken over de verborgenheid, de waarde
en de vreugde van het Koninkrijk. Het zijn twee hele korte teksten die ons laten zien dat er iets
groots aan de hand is.

44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in
een akker. lemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde
verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.

45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek
was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond,
verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel.



In dit bijbelgedeelte geeft Jezus twee voorbeelden die te maken hebben met het Koninkrijk. Het
worden ook wel parabels genoemd. Jezus gebruikt deze vorm vaak om iets duidelijk te maken. Een
parabel is een klein verhaaltje waarin in ieder geval één ding heel snel duidelijk wordt. Hij wil er dus
een punt mee maken. Tegelijkertijd geeft Jezus Zijn parabels eigenlijk altijd een twist die meer stof
tot nadenken geeft.

We ontmoeten in de tekst twee mensen die allebei dezelfde reactie hebben. Het eerste voorbeeld
gaat over iemand die op een akker loopt en een schat vindt die in de grond verborgen is. De vinder
kan blijkbaar maar één ding doen. Hij verkoopt alles wat hij heeft om de akker te kopen. Wanneer hij
alles wat hij heeft opgeeft, kan hij de schat in de akker bemachtigen.

Daarnaast vertelt Jezus over een koopman. Hij komt een parel tegen waarvan hij de onmetelijke
waarde herkent. Ook deze koopman kent geen twijfel. Direct wordt alles wat hij heeft verkocht om
de parel van grote waarde te bemachtigen.

Deze korte voorbeelden geven op een eenvoudige maar ook heel krachtige manier een paar
inzichten:

= De schat en de parel worden herkend als iets van grote waarde.

= De vinder heeft er alles voor over om de schat en de parel te bemachtigen.

= Het bemachtigen hiervan geeft grote vreugde.

De reden dat Jezus twee soortgelijke voorbeelden geeft, is omdat Hij wil aangeven dat hoewel
mensen en hun leven verschillend zijn, hun reactie op het Koninkrijk hetzelfde is. Dat komt omdat ze
de waarde van de schat en de parel herkennen. De schat en de parel zijn het evangelie van het
Koninkrijk dat Jezus aankondigde en ook belichaamde. Het Koninkrijk van God heeft een waarde die
niet te vergelijken is met andere dingen. En Jezus wil laten zien dat wanneer we de waarde hiervan
ontdekken, een mens bereid is om alles op te geven om het te bemachtigen.

Kan jij benoemen wat jij waardevol vindt aan de boodschap van Jezus?
De personen in dit gedeelte gaan er helemaal voor. Herken je deze overtuiging van de vinder
en de koopman?

3. Zijn er gebieden in jouw leven die je moeilijk vindt om ‘te verkopen’ of op te geven?

4. Welke vreugde geeft de boodschap van Jezus in jouw leven?

Het Koninkrijk van God is een belangrijk onderwerp bij Jezus. Hij spreekt er veel over maar tegelijk is
het ook niet makkelijk om uit te leggen. Zou het de bedoeling van Jezus zijn dat we het Koninkrijk niet
helemaal klein kunnen krijgen? Dat zou zomaar kunnen. Het Koninkrijk is verborgen omdat de waarde
van het Koninkrijk gaat om Jezus Zelf. Je zou kunnen zeggen dat het Koninkrijk er is als Jezus Heer is.
Het Koninkrijk van God is aanwezig waar mensen zich onderwerpen aan Gods wil en autoriteit. In de
woorden en daden van Jezus is het Koninkrijk aanwezig. Op die manier kan Jezus erover spreken alsof



het er al is, maar het ook nog moet komen. Er zijn plaatsen en situaties waar Jezus Heer is maar
tegelijk is Zijn vrederijk nog niet volledig gearriveerd.

En wat is onze rol? Wanneer je Jezus volgt maak je in zekere zin onderdeel uit van Zijn Koninkrijk.
Jezus nodigt ons uit om een leven te leiden als inwoner van Zijn Koninkrijk. Het is een leven volgens
de principes van liefde, eerlijkheid en vergeving. Wanneer iemand niet bekend is met God en Zijn
Koninkrijk, dan maakt deze persoon er kennis mee door jullie. Wanneer je als team aanwezig bent
volgens de principes die Jezus ons leert, dan maakt Jezus door jullie heen iets van het Koninkrijk
zichtbaar.

Dank God en prijs Hem voor de vreugde van het Koninkrijk. Bid om meer zicht op de waarde van het
Koninkrijk. Dank Hem voor het feit dat Hij jullie wil inschakelen als instrument in Zijn handen en vraag
om Zijn hulp en leiding. Vraag om meer verlangen en liefde voor de mensen om jullie heen.



BIJBELSTUDIE 2

ZOEKEN NAAR HET KONINKRIJK

INTRODUCTIE

Met het Koninkrijk van God is iets bijzonders aan de
hand. Jezus vertelt verhalen en geeft voorbeelden om
duidelijk te maken wat het Koninkrijk is. Daarnaast
spreekt Hij er concreet over maar lijkt het ook
verborgen. Denk maar aan de verborgen schat. Aan de
ene kant is het Koninkrijk met de komst van Jezus al
gekomen maar wordt er ook over gesproken alsof het
nog moet komen. Het begrijpen en vinden van het
Koninkrijk heeft daarom ook veel met zoeken te maken.
Daarom krijgen we ook de opdracht: ‘Zoek eerst het

Koninkrijk van God.! Maar hoe moeten we zoeken en wat is er te vinden?

ZINGEN

= OTH 238 — Zoek eerst het Koninkrijk van God
= OTH 284 — Laat me in U blijven, groeien, bloeien
= OTH 169 — Zegen ons Heer

BIDDEN
Bid met elkaar het ‘Onze Vader’.

LEZEN: MATTHEUS 6:19-34

Het Koninkrijk is verborgen en we krijgen de opdracht om ernaar te zoeken. In Matthelis 6:19-34
spreekt Jezus over de zoektocht naar het Koninkrijk. We zullen direct ontdekken dat zoeken heel veel
te maken heeft met ons eigen leven van iedere dag.

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven
breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest
ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je
hart zijn.

22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht
zZijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in
jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!



24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij
zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen
én de mammon.

25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of
drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan
voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? zs Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien
niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze
voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 2z Wie van jullie kan door zich zorgen te maken
ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over
kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven
niet. 291k zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als
God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al
met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we
drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? — 32 dat zijn allemaal dingen die de
heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek
liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen
je erbij gegeven worden. 3a Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

De woorden van dit bijbelgedeelte staan midden in de Bergrede (Mattheiis 5-7). De Bergrede wordt
ook wel de grondwet van het Koninkrijk genoemd. Jezus vertelt wat de waarden en normen van Zijn
Koninkrijk zijn. De tekst die we gelezen hebben, eindigt met de opdracht om te zoeken naar het
Koninkrijk.

Het is belangrijk om de losse opdrachten en teksten van Jezus te begrijpen als onderdeel van de hele
tekst. Wanneer Jezus de opdracht geeft om het Koninkrijk te zoeken dan heeft dit te maken met de
lessen die Hij daarvoor deelt. De verborgenheid van het Koninkrijk zit hem er niet in dat je het niet
kan vinden. Eerder is het zo dat de weg van het Koninkrijk niet altijd voor de hand ligt. Het is de
uitdaging aangaan om anders naar de wereld te kijken, het onderwijs van Jezus serieus te nemen en
zo een veranderd leven te leiden.

De tekst die we gelezen hebben, wordt door veel uitleggers van de Bijbel in vieren verdeeld. Eigenlijk
gaat het om drie inzichten die leiden tot één grote les:

Vers 19-21 Geen schatten verzamelen

Vers 22-23 Anders kijken

Vers 24 Alles of niets: je kan geen twee meesters dienen
Vers 19-34 Vertrouwen zonder reserves

De tekst die we gelezen hebben start met de opdracht om geen schatten te verzamelen. Daarbij
geeft Jezus aan dat geld en bezit uiteindelijk niet zoveel waarde hebben. Ze zijn tijdelijk en je kan ze
niet meenemen na dit leven. Daarnaast leveren geld en bezittingen zorgen op omdat ze bijvoorbeeld



weer van je afgenomen kunnen worden. Het gaat Jezus niet om geld op zich maar Hij maakt zich
zorgen over ons hart. Geld neemt snel ons hart in beslag en dat betekent dat we ons niet goed
kunnen richten op wat echt belangrijk is.

Jezus vervolgt daarna met de les dat het oog de lamp is van het lichaam. Een belangrijke les van Jezus
die misschien niet direct te vatten is. Hij vraagt ons om anders te kijken. Jezus daagt uit helder te zien
wat God van ons vraagt en ook op die manier naar de wereld te kijken. Een andere manier van kijken
is noodzakelijk om het Koninkrijk te zoeken en te vinden.

Daarna komt Jezus opnieuw terug op geld. Hij heeft het over de mammon. Jezus ziet gevaren

rondom geld. Als er geld in de buurt is dan komt het snel centraal te staan. Jezus waarschuwt dat
geld snel de baas gaat spelen in je leven. En dat kan niet, want er is maar ruimte voor één Meester. In
die zin is het alles of niets.

In het laatste gedeelte richt Jezus zich op onze zorgen. Hij roept op om ons geen zorgen te maken
over ons eten, kleding en bezittingen. Hij maakt de vergelijking met de vogels en bloemen die we in
de natuur tegenkomen. We moeten goed begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Het is natuurlijk niet zo
dat je je nooit ergens oprecht zorgen over moet maken. En ook betekent het niet dat je nergens je
best voor moet doen. Jezus waarschuwt voor een vorm van zorg die ons voortdurend bezighoudt.
Een vorm van ‘druk maken’ of controle over ons leven. Het Koninkrijk wil ons een andere
denkrichting aanbieden. Het Koninkrijk heeft dus met loslaten en overgave te maken. Jezus vraagt
ons om op God te vertrouwen zonder reserves.

En dan volgt in vers 33 de opdracht om het Koninkrijk te zoeken. Daar kunnen we ons beter op
richten. Het zoeken van het Koninkrijk betekent dat we het bij Jezus zoeken en Zijn kijk op de wereld
willen overnemen. Zoeken naar Gods Koninkrijk betekent Zijn normen en kijk op het leven centraal
stellen. Zoeken naar het Koninkrijk betekent anders kijken naar de wereld en zelf ook zoeken om
anders te handelen in deze wereld.

En er volgt ook een belofte. Na de opdracht om te zoeken wordt tegen ons gezegd: ‘Dan zullen al die
andere dingen je erbij gegeven worden.’ Dit betekent niet dat we overladen zullen worden met
rijkdom als we God zoeken. Het is wel zo dat wanneer we God zoeken, we onze zorgen uit handen
mogen geven. Maak de manier van leven van het Koninkrijk topprioriteit in je leven. En daarna volgt
de rest wel.

1. Waar maak jij je zorgen over? Bespreek met elkaar op welke manier de opdracht van Jezus
om je geen zorgen te maken jou kan helpen.

2. Wat is goed nieuws in dit bijbelgedeelte voor de mensen waar je deze week mee optrekt?

3. Jezus lijkt te suggereren dat Zijn volgelingen anders in het leven kunnen gaan staan dan niet-
gelovigen. Herken je dat bij jezelf en anderen?



BIDDEN

Breng jullie zorgen in gebed. Dank God dat we al onze zorgen bij Hem neer mogen leggen. Bid of God
wil helpen om het goede nieuws voor te leven en uit te leggen aan de mensen waar je mee optrekt.
Bid of Jezus wil helpen om steeds opnieuw anders naar de wereld te kijken en bid om kracht,
motivatie en inspiratie om het leven van het Koninkrijk te leiden.



BIJBELSTUDIE 3

DE GASTVRIJHEID VAN HET KONINKRIJK

INTRODUCTIE

Het Koninkrijk van God is een open Koninkrijk. Het is niet
bedoeld voor een klein groepje mensen. ledereen wordt
uitgenodigd. In het leven van Jezus zien we Zijn grote
gastvrijheid en openheid naar mensen. Hij zoekt de plekken en
mensen op die niet voor de hand liggen. Het stelt vragen aan
onze gastvrijheid en openheid richting mensen. Wie zijn er

welkom bij God en bij ons?

ZINGEN

» Vluchtkerk (Schrijvers voor Gerechtigheid)
= OTH 369 — Toon mijn liefde
» OTH 375 - Longing for light

BIDDEN

Zoek de stilte en bid met elkaar voor de leiding van Gods Geest. Vraag om inzicht in de rol van
gastvrijheid van het Koninkrijk. Vraag naar inzicht in wat dit betekent voor jezelf en ook voor jullie als
team.

LEZEN: MATTHEUS 9:9-13

Zoals we vaak in de evangelién lezen krijgt Jezus kritiek van de religieuze leiders. Jezus gaat om met
slechte mensen. Hoe kan iemand die omgaat met zulke mensen een goede boodschap hebben? Jezus
heeft een hele andere kijk op de wereld. Hij heeft alle mensen op het oog. Door een ‘slecht mens’ uit
te nodigen in Zijn kring van nabije volgelingen laat Jezus zien hoe Hij naar mensen kijkt. En daagt Hij
ons uit om ook zo naar mensen te kijken.

9Jezus ging weer verder. Onderweg zag hij een man zitten bij het tolhuis. Hij heette
Matteiis. Jezus zei tegen hem: ‘Kom, ga met mij mee.” Mattelis stond op en ging met
Jezus mee.

10Later waren Jezus en zijn leerlingen bij Mattelis thuis om te eten. Daar kwamen ook
veel tollenaars en allerlei slechte mensen. En die aten mee. 11 Toen de farizeeén dat
zagen, zeiden ze tegen de leerlingen: Jullie meester hoort niet te eten met tollenaars en
slechte mensen.’

12-13 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Een dokter is er niet voor gezonde mensen, maar
voor zieke mensen. Met mij is het net zo. Ik ben er niet voor goede mensen. Maar ik ben



gekomen om aan slechte mensen het goede nieuws te vertellen. Denk eens goed na
over deze woorden van God: Ik wil geen offers, maar ik wil dat jullie goed voor elkaar
zijn.

Jezus is op zoek naar volgelingen. Hij zoekt mensen die Hem willen volgen en na Zijn dood en
opstanding het goede nieuws van het Koninkrijk zullen verspreiden. Dat is immers de belangrijkste
taak die Zijn 12 discipelen zullen krijgen. Wanneer je op zoek gaat naar een goed team dan wil je
graag de beste mensen hebben. Maar wie zijn de beste mensen voor zo’n taak? Ook hier zien we
weer dat Jezus anders kijkt dan wij meestal doen.

Wanneer Jezus in een tolhuis een tollenaar ziet zitten dan lijkt Hij niet te twijfelen. Jezus vraagt deze
tollenaar met de naam Matthelis om mee te gaan. En Mattheis volgt direct. Pas in het vervolg van
het verhaal wordt duidelijk hoe bijzonder deze actie van Jezus is. De religieuze leiders vinden het
namelijk niet kunnen. Hoe kan Jezus nu met deze man optrekken? Hij kiest er zelfs voor om met hem
te eten en Jezus vindt het blijkbaar prima om ook met zijn slechte vrienden om te gaan.

Door de omgang en de aandacht voor zondaren en slechte mensen leert Jezus ons hoe open en
gastvrij Zijn Koninkrijk is. Het Koninkrijk is er niet voor een selecte groep goede mensen. Jezus wil als
een dokter voor zieke mensen zijn. Maar dan moet je wel genezen willen worden. Het Koninkrijk is
voor mensen die een andere weg willen gaan. Die naar Jezus willen kijken en Hem willen volgen.

Jezus sluit af met een tekst uit Hosea 6: ‘Ik wil geen offers, maar ik wil dat jullie goed voor

elkaar zijn." Wat zou Hij hiermee bedoelen? In zekere zin betekent het dat Jezus geen valse
vroomheid zoekt maar concreet handelen. Jezus wil het goede voor alle mensen en vraagt
aan ons om ook goed te zijn voor iedereen.

1. ledere tijd en samenleving heeft eigen ‘zondaren’ en ‘slechte mensen’. Welke mensen
worden vandaag buitengesloten? Welke mensen zou Jezus in onze samenleving opzoeken?
2. Wat vind jij mooi en ook lastig aan de gastvrijheid van het Koninkrijk?
Hoe zit het met jouw gastvrijheid en openheid? Herken je iets van het verlangen van Jezus?
5. Een dokter zegt normaalgesproken niet dat een ziekte niet erg is. Hij probeert de ziekte te
genezen. Op welke manier kan het evangelie genezend werken voor de mensen waar jullie
nu mee optrekken?

Het Koninkrijk van God is open voor iedereen. Dit betekent alleen niet dat iedereen onderdeel van
het Koninkrijk uitmaakt. Jezus’ missie was om het goede nieuws van het Koninkrijk te brengen en de
mensheid uit te nodigen in dit leven van het Koninkrijk. De realiteit van het Koninkrijk vraagt een
reactie: willen wij onze ideeén en idealen opgeven voor Gods realiteit? Met de komst van het
Koninkrijk is het plan van God om de gevallen schepping te veranderen gestart. Wij ontvangen de
vraag en uitdaging: willen wij aan dit Koninkrijk deelnemen?



BIDDEN

Dank God en prijs Hem voor de manier waarop Hij mensen zoekt. Dank Hem voor het feit dat Hij
jullie wil inschakelen als instrument in Zijn handen en vraag om Zijn hulp en leiding. Vraag om meer
verlangen en liefde voor de mensen om jullie heen.



BIJBELSTUDIE 4

DE KOSTEN VAN HET KONINKRIJK

INTRODUCTIE

Het Koninkrijk heeft grote waarde. Tegelijk spreekt Jezus ook
over de kosten van het Koninkrijk. Het Koninkrijk vinden en
eraan deelnemen is niet vrijblijvend. In Lukas 14:25-33 spreekt
Jezus daar stevige woorden over. Het is geen vrijblijvende zaak.
Maar wat betekenen de woorden van Jezus in dit gedeelte?
Wat zijn de kosten en hoe moeten we daar precies mee
omgaan?

ZINGEN

= OTH 178 — Don’t build your house
= OTH 276 — Heer, wijs mij Uw weg
= OTH 385 — Maak ons tot een stralend licht

BIDDEN

Zoek de stilte en bid met elkaar voor de leiding van Gods Geest. Vraag om inzicht in de kosten van
het Koninkrijk en wat dit voor jou en jullie betekent.

LEZEN: LUKAS 14:25-33

In het bijbelgedeelte dat we vandaag lezen en overdenken spreekt Jezus over de kosten van het
volgen van Hem. Dat doet Hij niet om af te schrikken. Hij verlangt ernaar dat we de weg achter Hem
aan vinden en gaan. Maar het is belangrijk om je bewust te zijn van de kosten die daarmee gemoeid
zijn.

25 Een grote groep mensen reisde met Jezus mee. Jezus zei tegen hen: 26 ‘Als je bij
mij wilt horen, dan moet je alles opgeven: je vader en je moeder, je vrouw en je
kinderen, en je broers en je zussen. Je moet zelfs bereid zijn om je eigen leven op
te geven. Als je dat niet wilt, dan kun je mijn leerling niet zijn. 27Je kunt alleen
mijn leerling zijn als je met mij meegaat en samen met mij lijdt.’

28Jezus zei: ‘Stel dat je een toren wilt bouwen. Dan ga je eerst bedenken hoeveel
dat kost en of je genoeg geld hebt. 2s Want stel dat je wel begint te bouwen,
maar geen geld hebt om het werk af te maken. Dan zullen alle mensen je
uitlachen. soZe zullen zeggen: ‘Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet
afmaken!’

31 Of stel dat een koning oorlog wil voeren tegen een andere koning. Hij weet dat



die andere koning met een leger van 20.000 soldaten komt. Dan gaat hij
natuurlijk eerst bedenken of zijn eigen leger van tienduizend soldaten wel groot
genoeg is. 32Als dat niet zo is, kan hij beter zo snel mogelijk een dienaar sturen.
Die kan de andere koning dan om vrede vragen.

33 Bedenk dus goed wat het betekent om mijn leerling te zijn. Want je moet alles
opgeven wat je hebt.

In de tekst die we gelezen hebben, krijgen we direct in de gaten waar het om gaat. Jezus wil helder
maken wat het betekent om Hem te volgen. Als je bij Jezus wil horen dan moet je alles opgeven.
Jezus vindt het belangrijk dat iedere volgeling weet waar hij of zij aan begint. Inwoner van en
deelnemer aan het Koninkrijk van God zijn, brengt kosten met zich mee.

Het belangrijkste punt dat Jezus wil maken is dat Hij de hoogste prioriteit in ons leven moet hebben.
Je zou zomaar kunnen denken dat Jezus het hier tegen Zijn meest trouwe discipelen heeft. Dat is
alleen niet het geval. Hij spreekt tegen een grote groep mensen die met Hem meereist.

De voorbeelden die Jezus geeft zijn wel heel spannend. Hij houdt de mensen voor dat Hem volgen
betekent dat je je familie en zelfs je leven kwijtraakt. Dat is voor ons bijna niet voor te stellen.
Tegelijk weten we dat christenen in andere landen ervaren dat het volgen van Jezus betekent dat je
uit de familie verstoten wordt. En zowel vanuit de geschiedenis als uit landen met christenvervolging
kennen we de voorbeelden dat mensen hun leven moeten laten om hun geloof en vertrouwen op

Jezus.

Jezus vindt het belangrijk dat we de kosten berekenen. Hij geeft daar twee voorbeelden bij. lemand
die een toren gaat bouwen bedenkt van tevoren of er genoeg geld beschikbaar is. En wanneer je een
in een oorlogssituatie komt, bedenk je natuurlijk of je de strijd kan winnen wanneer je veel minder
soldaten tot je beschikking hebt.

Het is niet eenvoudig om deze tekst naar vandaag de dag te vertalen. Jezus doet deze uitspraken in
een periode waarin het veel moeilijker is om christen te worden dan in ons land. Daarom moeten we
de kern eruit halen. Zijn wij bereid om Jezus prioriteit te geven in ons leven? En wat mag dit kosten?
De kans is klein dat op dit moment in Nederland je leven in gevaar komt. Maar misschien wel ons
veilige, luxe of gemakkelijke leven? Het is voor ons misschien belangrijker om na te denken over wat
ons tegenhoudt. Welke obstakels zijn er in ons leven om Jezus de plaats te geven die Hij verdient?

Wat vind je ervan dat Jezus zo stevig en hoog inzet? Begrijp je waarom Hij dit doet?

Wat zijn voor jou de kosten om Jezus te volgen?

Wat zijn voor jou obstakels om Jezus te volgen?

Wat zou jij zeggen tegen iemand die niet of anders gelooft over de kosten van het volgen van

P wnN e

Jezus?



Op 18 april 2007 nodigden twee Turkse voorgangers, Necati Ayden en Ugur Yiksel, en de Duitse
zendeling Tilmann Geske vijf Turkse jonge mannen uit op een bijbelstudiegroep. De voorgangers
leidden een kleine christelijke geloofsgemeenschap in de Turkse stad Malatya. Terwijl de mannen
zich voordeden als zoekers waren ze eigenlijk deel van een radicale islamitische groep. Toen de
bijbelstudie begon werden de voorgangers vastgebonden en gemarteld, en uiteindelijk werd hun
keel doorgesneden. De gebeurtenis werd in zijn geheel op film vastgelegd.

Het nieuws van de wrede slachting verspreidde zich snel via de media door Turkije. Er ging een schok
door het land. De grote gemeenschap van moslims was geschokt door deze moorden. Maar er volgde
voor hen nog een grotere schok. En dat kwam door de weduwen van de voorgangers. Toen de
vrouwen gevraagd werd naar hun reactie vertelden ze dat ze ervoor kozen om de daders te
vergeven. Deze boodschap van vergeving die geinspireerd was door hun Heer Jezus Christus werd
ook via de media verspreid door Turkije. Een voorganger van de kerk in Turkije reageerde kort na de
moorden: ‘Hoewel we het zwaar hebben als christenen zou ik de Turkse kerk niet een vervolgde kerk
hebben genoemd. Nu met deze gebeurtenis zijn we dat plotseling wel.’

Vraag: Op welke manier inspireert dit verhaal je voor je eigen leven als christen?

Bid voor christenen in landen waar vervolging is. Vraag om kracht, hoop en troost in hun leven als
kerk en als christen. Bid voor elkaar om kracht, hoop en inspiratie voor jullie eigen werk en situatie.



BIJBELSTUDIE 5

DE KRACHT VAN HET KONINKRIJK

INTRODUCTIE

Met ‘Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de
heerlijkheid’ wordt het gebed dat Jezus ons leerde
afgesloten. Het Koninkrijk heeft kracht. Nadat Jezus
opstond uit de dood gaf Hij Zijn leerlingen de opdracht om
het goede nieuws te verspreiden. Zo lezen we in het boek
Handelingen hoe het geloof in Jezus zich verspreidde. Tot
op de dag van vandaag vindt het goede nieuws over Jezus
Christus zijn weg door de wereld en richting de harten van
mensen. Dit heeft alles te maken met de bijzondere kracht van het Koninkrijk. Wat is het geheim
achter deze kracht?

ZINGEN

= QOTH 284 — Laat me in U blijven, groeien, bloeien
= QOTH 265 — Abba, Vader, U alleen
» OTH 253 — Geef vrede, Heer, geef vrede

BIDDEN

Zoek de stilte en bid met elkaar voor de leiding van Gods Geest. Bid om de kracht en geduldige
werking van de Geest en de komst van Gods Koninkrijk.

LEZEN: MATTHEUS 13:31-33

We begonnen deze serie bijbelstudies ook al met woorden uit Matthels 13. We keren nu terug naar
dit hoofdstuk voor een ander inzicht over het Koninkrijk. Het gaat nu over de kracht van het
Koninkrijk. We zouden mooie teksten kunnen lezen over bijvoorbeeld de bijzondere manier waarop
de Heilige Geest kan werken. Jezus leert alleen een belangrijke andere les als het gaat om de kracht
van het Koninkrijk. Deze is verrassend spectaculair en anders dan je zou denken.

31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een
zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het
kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het
wordt een boom, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’ 33 Hij
vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die
een vrouw mengde met drie zakken meel tot alle meel doordesemd was.’



Jezus gebruikt twee beelden uit het dagelijkse leven van Zijn luisteraars om de werking en de kracht
van het Koninkrijk uit te leggen. Hij vertelt dat het Koninkrijk als een mosterdzaadje is. Dit is één van
de kleinste zaden ter wereld. Het is zo klein dat je je niet kan voorstellen dat er een grote struik uit
kan voortkomen. Daarnaast gebruikt Jezus het beeld van gist. Het bijzondere aan gist is dat wanneer
je het aan meel toevoegt en genoeg tijd geeft, het met al het meel vermengt. Gist zorgt ervoor dat
het meel als het ware gaat leven en tot een luchtig deeg wordt zodat je een mooi brood kan bakken.

Deze eenvoudige voorbeelden leren ons een belangrijke les. Het Koninkrijk krijgt vorm op een andere
manier dan je zou denken. Vanuit het kleine en niet zo goed zichtbare groeit het Koninkrijk. We zien
het in het leven van Jezus ook duidelijk terug. Hij kiest niet voor een wereldse manier van strijd,
macht en bezit. Jezus koos de nederige weg van het kruis. Hij koos niet voor een gewapend verzet
maar versloeg zonde, duisternis en dood door een weg te gaan die niemand voorzag.

Wat Jezus ons wil leren is dat de kracht en de werking van het Koninkrijk net zoals Zijn eigen leven
anders verlopen dan wij vaak denken. De Heer van dit Koninkrijk is een gebroken Verlosser die werkt
met woorden en daden die gericht zijn op liefde, het dienen van de ander en eerlijkheid.

In onze tijd van snelheid en controle is dit een grote uitdaging. Het vraagt van ons een houding van
vertrouwen en geduld. De komst van Gods Koninkrijk komt tot stand door Zijn onzichtbare kracht. Het
staat niet onder menselijke controle en we kunnen de snelheid zelf niet opvoeren. Maar er is een
gistend proces gaande. Een bubbelend proces met een enorme kracht.

Om uiteindelijk te begrijpen wat Jezus bedoelt moeten we deze voorbeelden combineren met het
andere onderwijs van Jezus. We hebben tijdens de studies op eerdere dagen gezien dat het Koninkrijk
aan de ene kant gekomen is met de komst van Jezus en met wat Hij deed door Zijn dood aan het kruis
en opstanding uit de dood. Daarnaast speelt het onderwijs over de waarden van het Koninkrijk en de
opdracht om hieruit te leven een grote rol. Door Hem te volgen en liefde en rechtvaardigheid uit te
leven, krijgt het Koninkrijk onder andere gestalte.

Natuurlijk heeft de Geest van God hiermee te maken. Het is Gods Geest die op een vaak verborgen
manier werkt. We hebben als mensen de neiging om het grote en voor ons zichtbare als bijzonder te
zien, maar de langzame werking van de Geest is uiteindelijk meer spectaculair. Snel en krachtig kan
soms nodig en goed zijn, maar uiteindelijk is God op weg naar oprechte en blijvende verandering van
mensen en onze wereld.

Deze woorden van Jezus zouden ons moeten bemoedigen. Ga maar rustig door met zaaien. Wees
betrokken op de mensen om je heen. Blijf maar gewoon de verhalen uit de Bijbel delen. Ga voor
eerlijkheid en het dienen van de ander. Het is inderdaad zo dat je niet altijd direct vrucht ziet. Maar
denk niet dat er niets gebeurt. God gaat Zijn eigen geduldige weg.



Wat vind je mooi maar ook moeilijk aan de voorbeelden die Jezus geeft?

Begrijp je de geduldige manier van God om op deze manier het Koninkrijk vorm te geven?
3. De Geest gaat langzaam te werk. Heb je daar iets van gezien deze week? Waar heb je God

gezien of ervaren? Waar zou je de Geest graag aan het werk zien? Deel je verlangens op dit

gebied.

Door veel experts worden we vandaag de dag gewezen op de geloofspraktijk van de kerk van
Handelingen (en de drie eeuwen daarna). De reden hiervoor is dat de kerk toen een minderheid was.
De kerk in het Westen lijkt dat ook steeds meer te worden. Daarom is het meer dan interessant om
te kijken hoe er in die tijd werd nagedacht over hoe het evangelie het beste gecommuniceerd kan
worden. Opvallend is dat in de vroege kerk weinig over evangelisatie gesproken wordt. In de
geschriften uit die tijd gaat het vooral over het leven van christenen en het leven van de christelijke
gemeenschap. In het jaar 256 schreef de kerkvader Cyprianus van Carthago een brief om de
christenen te bemoedigen. Ze worden vervolgd en de gemeente heeft het zwaar. ‘Wij zijn wijs maar
niet in woorden maar in daden. We laten onze wijsheid niet zien in de manier waarop we ons kleden
maar door de waarheid. Wij kennen deugden eerder door de praktijk dan door erover op te scheppen.
Wij spreken niet over grote dingen maar we leven ze uit.’

Vraag: Op welke manier is dit een bemoediging voor de christenen in die tijd? En voor ons?

Dank voor deze mooie bemoedigende voorbeelden van Jezus. Bid dat ze mogen helpen in de manier
waarop wij naar het Koninkrijk van God kijken. Bid om geloof, geduld en vertrouwen op de vaak niet
zichtbare maar krachtige manier waarop God werkt in mensen en in de wereld.



BIJBELSTUDIE 6

VERLANGEN NAAR HET KONINKRIJK

INTRODUCTIE

Een belangrijk onderdeel van het gebed dat Jezus Zijn
leerlingen leerde is ‘Laat Uw Koninkrijk komen’. Jezus geeft
aan dat het belangrijk is om herhaaldelijk te vragen om de
komst van het Koninkrijk van God. Waarom eigenlijk? Is de
komst van Gods Koninkrijk afhankelijk van ons gebed? Het is
belangrijk om goed te beseffen waarom Jezus ons dit laat
bidden. Het is namelijk niet alleen gericht op de toekomst.
Het is aan de ene kant een verlangen naar wat straks gaat

komen, maar tegelijk ook het verlangen dat de wereld van
God in het nu zichtbaar wordt.

ZINGEN
= OTH 393 -Eris eendag
» OTH 395 — Jezus leeft in eeuwigheid
= OTH 190 — Heer, U bent mijn leven

BIDDEN

Zoek de stilte en bid met elkaar voor de leiding van Gods Geest. Bid om meer verlangen naar Gods
toekomst.

LEZEN: MATTHEUS 6:1-13

Vandaag lezen we het bijbelgedeelte waarin Jezus Zijn leerlingen het ‘Onze Vader’ leert. Een
belangrijk onderdeel van dit gebed is de zin ‘Laat Uw Koninkrijk komen’. Het is de titel geworden van
deze serie bijbelstudies.

1let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te
worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2 Dus wanneer je iemand iets
geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de
synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. lk verzeker jullie: zij
hebben hun loon al ontvangen. 3 Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je
linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4 Zo blijft je gift in het verborgene, en
jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.



5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge
en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij
hebben hun loon al ontvangen. s Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis,
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het
verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die
denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. sDoe hen
niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vdor jullie het Hem
vragen. s Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,
10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.

Het bijbelgedeelte van vandaag begint met een waarschuwing van Jezus. Hij vindt het belangrijk dat
de mensen ‘gerechtigheid tentoonspreiden’. Ze moeten dit alleen om de goede reden doen. En
wanneer je dit doet om te laten zien aan anderen hoe goed je bezig bent dan klopt je motivatie niet.
Gerechtigheid gaat hier om meer dan eerlijkheid. Je zou het kunnen vertalen met het goede of het
juiste doen. Wanneer je barmhartig bent dan kan je dit beter niet aan anderen vertellen. Anders kom
je in de verleiding om het te doen om ‘gezien’ te worden. Doe het goede maar gewoon in het
verborgene. Het wordt door de juiste Persoon wel gezien en beloond.

Dan leert Jezus een gebed. Opnieuw geeft Hij een waarschuwing. Bidden is geen ritueel om God te
beinvloeden. Het is niet zo dat wanneer je je gebed eindeloos herhaalt, je beter gehoord wordt. God
weet voor je bidt allang wat je nodig hebt. Toch vindt Jezus het belangrijk dat we bidden.

Dat heeft ten eerste met relatie te maken. Wanneer ik bijvoorbeeld tegen mijn vrouw zeg dat ik van
haar hou, is dat niet omdat ze het helemaal niet weet. Het is onderdeel van het onderhouden van
onze relatie. Daarom is het ‘oneindig voortprevelen’ ook niet de bedoeling. Bidden moet gaan om
onze houding en het richten van ons hart tot God. Dat heeft met liefde, afhankelijkheid, blijdschap en
ontzag te maken en is persoonlijk. Daarom moet gebed ook een persoonlijke zaak zijn.



Er is nog een andere belangrijke reden om te bidden. Die heeft ook met de zin ‘Laat Uw Koninkrijk
komen’ te maken. Het is niet zo dat God beinvloedbaar of te manipuleren is. God vindt het belangrijk
dat we het verlangen naar Zijn Koninkrijk uiten. Dat we uitkijken naar de komst daarvan. Daarnaast is
het een oefening. Want wanneer we bidden om de komst van Zijn Koninkrijk geeft dit ook een
verantwoordelijkheid.

En juist dit heeft altijd al een spanning gegeven onder christenen. Want hoe kan Jezus aan de ene
kant onderwijzen dat het God is die Zijn Koninkrijk laat komen, maar tegelijk ons ook oproepen om
het leven van dit Koninkrijk te leven? Dat komt omdat het een samenspel is tussen Jezus en Zijn
volgelingen. Daar zit zeker een spanning in omdat we ingeschakeld worden maar tegelijk compleet
afhankelijk van Hem zijn.

Verlangen naar het Koninkrijk is bidden om de komst daarvan en tegelijk zoeken naar het leven in het
Koninkrijk zoals Jezus het bedoelt. Niet met een houding dat wij het Koninkrijk vormgeven, maar wel
dat we aan Zijn verhaal deelnemen. Wij zoeken het Koninkrijk en God laat het door Zijn Geest
gestalte krijgen. Een spannende onderneming die we niet alleen aangaan. Jezus wil door Zijn Geest in
ons en met ons werken. Dat mogen we doen vol verlangen en vertrouwen tot Zijn toekomst
werkelijkheid wordt!

1. Hoe moeilijk is het om in de verborgenheid het goede te doen?
Jezus waarschuwt voor gebed als leeg ritueel. Herken je deze valkuil?
Wat maakt gebed met de juiste houding en een hart gericht op God moeilijk? Wat zou jou
kunnen helpen?

4. Herken je de beschreven spanning tussen God die het Koninkrijk laat komen en tegelijk dat
wij ingeschakeld worden?

5. Isje verlangen naar Gods Koninkrijk in deze week aangewakkerd?

De komst van het Koninkrijk van God wordt soms vergeleken met D-Day (de geallieerde invasie van
Normandié op 6 juni 1944) en V-Day (de dag van de overgave van nazi-Duitsland op 8 mei 1945) uit
de Tweede Wereldoorlog.

De ‘D’ van D-day komt van ‘decision’ wat beslissing betekent. Deze dag was beslissend voor het
verloop van de oorlog. Op D-day begon de bevrijding van Europa. D-Day was een keerpunt in de
oorlog en leidde uiteindelijk tot de overwinning van de geallieerden. Uiteindelijk kwam V-Day pas
veel later. De ‘V’ van V-day staat voor ‘victory’ (overwinning). Deze dag markeerde de definitieve
overwinning van de geallieerden. De oorlog was voorbij. Zo zou je ook naar het Koninkrijk van God
kunnen kijken. Met de komst van Jezus is de beslissing gevallen. De vijand is in zekere zin al verslagen.
De dag dat al het kwaad verdwenen is moet nog komen en ligt in de toekomst. Straks zal Gods rijk
komen en zal de ultieme overwinning van goed over kwaad gevierd worden. Daar zal Jezus Christus
regeren als Koning.



BIDDEN

Bid met elkaar het ‘Onze Vader’. Dank God voor de beslissing die al is gevallen en spreek met elkaar
in gebed het verlangen uit naar de komst van Gods Koninkrijk.



